HUISJE JAMES

e tocht, te voet of per golf-

karretje naar Huisje James is

op zichzelf al een bijzondere
beleving. Die loopt namelijk vanaf de
achterzijde van het parkeerterrein van
Van der Valk Hotel Apeldoorn
(De Cantharel) langs de Valk-Vers-
moestuin. Hier haalt Heine Ruiten-
beek, chef-kok van Huisje James, zijn
producten vandaan die hij in de keu-
ken gebruikt. Aangekomen bij Huisje
James stap je in een andere wereld.

Het aperitief wordt geserveerd in de
Werkplaats, naast Huisje James. Een
brandend haardvuur, een rustiek
balkenplafond, authentieke koeienhui-
den, banken met veel kussens en een
groot scrabblebord op de muur — het
warme, sfeervolle interieur maakt dat
je je er gelijk thuis voelt. Muziek speelt

hier een belangrijke rol. Er staat een
oude platenspeler met een collectie
Ip’s. En iedereen die wil, mag achter
de vleugel plaatsnemen.

Aansluitend ga je in Huisje James aan
tafel voor het diner. Het voormalige
woonhuis van de familie James is
ingericht in Engelse cottage-stijl.

De ronde en ovale tafels bieden
plaats aan maximaal 50 personen.
Op mooie avonden is het heerlijk
onder de grote parasols op het terras.
Omringd door groene hagen voel

je hier de rust van de Veluwe. Als

je geluk hebt, zie je misschien zelfs
reeén voorbijkomen! En o ja, over
dieren gesproken: Huisje James is via
een zandpad uit de bossen per paard
bereikbaar en de paardenstal bevindt
zich naast de Werkplaats.
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